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We nodigen je vriendelijk uit om samen met ons het leven van Michel te vieren
tijdens de plechtigheid in de parochiekerk Sint-Martinus, Dorp te Moerzeke,

op zaterdag 17 januari 2026 om 10 uur. Aansluitend laten wij hem rusten
op de begraafplaats van Moerzeke.

Je bent welkom in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur,
waar er gelegenheid is tot groeten en condoleren.

Een woord van waardering willen wij uitspreken voor zijn huisarts dr. B. Beysens,
de dokters en verpleging van het Vitaz te Sint-Niklaas, voor alle toegewijde zorgen.

Een woord van medeleven kun je aan de familie schriftelijk of digitaal voorzien:
Familie Smet - De Clippeleir

p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke
of via www.verleyen-vanbaelen.be



†

Voor altijd in onze gedachten

de heer

Michaël Smet
echtgenoot van mevrouw Agnes De Clippeleir

geboren te Sint-Niklaas op 17 januari 1937
en er in het Vitaz, omringd door zijn naasten,
zacht van ons heengegaan op 11 januari 2026.

Gewezen voorzitter N.S.B. Hamme
Lid Para-Commando vriendenkring Groot Beveren

Echtgenoot van:
 Agnes De Clippeleir

Pa en Bompa van:
 Marc en Karin Smet - Haentjens
  kinderen en kleinkinderen
 Luc en Rita Smet - Lelon
  en kinderen

Michel leeft verder in de herinneringen van:
 zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen
 neven, nichten en alle aanverwanten van
 de families Smet, De Clippeleir, Huguenay en Bontinck

Lieve Bompa,

Bedankt voor alle liefde

die je ons gaf.

Alles wat in je vermogen lag

heb je ons gegeven.

Leren dat je alleen

iets kunt bereiken

met vallen en opstaan.

En op eigen benen staan.


