Mama van:
Steve en Christiane Faddar - Moonen
Jimmy en Christine Faddar - Hoofmans
Ilvan en Vienna Faddar - De Weeze
Kristel Faddar

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid
te nemen van Irena tijdens een laaste afscheidsmoment
op de begraafplaats van Zele - Huivelde, achter de kerk,
op donderdag 20 november 2025 om 12 uur.
Aansluitend laten wij haar rusten

Oma van:
in de urnentuin van de begraafplaats.

Cenzo en Imke, Dorian
Mercedes en Jordy, Tailor

Electra en Sydney, Elenora
Een warme dankjewel voor alle liefdevolle zorgen aan Ivan en Electra.

Liesl

Alyssa

Thané Een mooie herinnering aan Irena of een troostend woord voor de familie,
a T kan je schriftelijk of digitaal bezorgen:

Familie van Irena Verstraelen
p/a Spoorwegstraat 11, 9220 Hamme

Zij leeft verder in de herinneringen van:
of via www.yerleyen-vanbaelen.be

haar broers?, zus, schoonbroers, schoonzussen,
neven, nichten en alle aanverwanten van
de families Verstraelen en Ridel.

Rouwcentrum VERLEYEN @VAN BAELEN | 052 49 79 97




In stil verdriet nemen we afscheid van

e oo

Verstraelen
echtgenote van de heer Peter Ridel T

Geboren te Wijnegem op 17 oktober 1953 en omringd door
haar naasten van ons heengegaan in het AZ Sint-Blasius
te Dendermonde op 14 november 2025.

Lieve Oma,

Met je twee trouwe hondjes die je zo graag zag,
ben je nu weer samen — voor altijd verenigd.

Je luide, platte lach en je grappige opmerkingen
zullen we nooit vergeten; ze vulden elke kamer met leven.

Je was een sterke, harde vrouw met een groot karakter
dat moeilijk klein te krijgen was.

Een vrouw die het leven recht in de ogen keek,
en ondanks alles bleef geven en lachen.

Hoewel we je pas later in ons leven mochten ontmoeten,
heb je in korte tijd een onuitwisbare indruk achtergelaten.

Je mengeling van Duits en Nederlands zal voor altijd
een glimlach oproepen — een warme herinnering aan jou.

Nu mag je weer dansen, reizen en lachen
met je geliefde Peter, samen met je trouwe hondjes.



