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1 juni 1945 - 2 oktober 2025



†
Met droefheid in ons hart

hebben wij afscheid moeten nemen van

DE HEER

Theo
	   DE KINDERS

Echtgenoot van mevrouw Jenny SALEMBIER

Geboren te Hamme op 1 juni 1945 en zacht van ons heengegaan
in het A.Z. Sint-Blasius te Dendermonde op 2 oktober 2025.

Mede-oprichter De Kinders - Salembier

Lid van Kon. Yachtclub Driegoten Hamme

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons het leven van Theo
te herdenken tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk

Sint-Pietersbanden, Marktplein te Hamme,
op vrijdag 10 oktober 2025 om 10 uur.

Nadien zal de urne van Theo thuis in zijn vertrouwde omgeving
een warme plaats krijgen.

Je bent welkom in de kerk vanaf 9.45 uur.
Er is gelegenheid tot groeten en condoleren na de plechtigheid.

Wie Theo een persoonlijke groet wil brengen is welkom
in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen, Spoorwegstraat 11

te Hamme op woensdag 8 oktober tussen 19 en 20 uur.

Echtgenoot van:

	 Jenny SALEMBIER

Pa en opa van:

	 Wendy en Paul DE KINDERS - VAN DAMME
		  Mayke
		  Nyka

Hij leeft verder in de herinneringen van:

	 zijn neven, nichten en alle aanverwanten
	 van de families DE KINDERS, SALEMBIER, 
	 GOOSSENS en VAN POTTELBERGHE

Een warme dankjewel aan zijn huisarts dr. S. van Bijsterveld,
de thuisverpleging Plus en iedereen die Theo
met goede en liefdevolle zorgen omringden.

Rouwcentrum VERLEYEN        VAN BAELEN | 052 49 79 97

Ik geef me over aan de golven
Beweeg me met de deining mee
Ik geef me over aan de stroming

Aan het ritme van de Schelde en de zee

Een mooie herinnering
of een troostend woord kan u schriftelijk
of digitaal aan de familie bezorgen:

Familie DE KINDERS - SALEMBIER
p/a Spoorwegstraat 11, 9220 Hamme

of via: www.verleyen-vanbaelen.be


