


Liefdevol en dankbaar aandenken aan
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VERLAECKT

Echtgenoot van mevrouw
Jeannine VAN LYSEBETTEN t

Geboren te Hamme op 30 juli 1948 en er onverwacht
thuis van ons heengegaan op 17 juli 2024.

Als het lichaam niet meer wil
en het leven wordt een lijden
kan men dankbaar zijn
dat God het komt bevrijden.
Slechts over blijft de herinnering
van hoe ik leefde op aarde
en voor degene die achterblijft
heeft dat de meeste waarde.

Voor de blijken van medeleven in woord en gebaar
zeggen wij u van harte dank.

Karine en Luc Jje dochter en schoonzoon
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