


En de boer,
 hij ploegde voort...

Dankbaar om wat hij voor ons is geweest,
hebben wij afscheid genomen van

DE HEER

Etienne Willaert

Echtgenoot van mevrouw Marie-Jeanne Wauters †

Geboren te Moerzeke op 23 februari 1945 en er thuis
omringd door zijn gezin zacht ingeslapen op 6 maart 2024.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen met ons afscheid te nemen van Etienne
tijdens de uitvaartplechtigheid in de parochiekerk Sint-Martinus te Moerzeke,
op ZATERDAG 16 MAART 2024 om 10 uur.

Samenkomst met gelegenheid tot groeten en condoleren
in de rouwkapel in de kerk vanaf 9.30 uur.

Wij bieden u de mogelijkheid om persoonlijk van Etienne
afscheid te nemen in het Rouwcentrum Verleyen - Van Baelen,
Sint-Martensommegangstraat 2a te Moerzeke
op donderdag 14 maart tussen 19 en 20 uur.

Bloemen, noch kransen.

Dit melden u:

 zijn kinderen en kleinkinderen,

 Bruno en Heidi Willaert - Perseyn
  Kimberly en Thomas

 Dagobert en Hilde Willaert - De Wert
  Larissa
  Femke

 David en Sabine † Willaert - Verriest
  Robbe
  Jonas

 Michaël Willaert

 Maarten en An Willaert - Verlaeckt
  Charlotte

 Barbara en Liesbeth Willaert - Roels
  Wietse
  Janne

Hij leeft verder in de herinneringen van:

 zijn zus, schoonbroers, schoonzussen,
 neven, nichten en alle aanverwanten van de families
 Willaert, Wauters, Van Riet en Van der Straeten.

Oprechte dank aan zijn huisarts dr. B. Beysens, de thuisverpleging GKV
en zoon Michaël voor alle goede en liefdevolle zorgen.

Rouwadres: Familie Willaert - Wauters
p/a Kasteellaan 3, 9220 Moerzeke
Online condoleren: www.verleyen-vanbaelen.be

Rouwcentrum VERLEYEN         VAN BAELEN | 052.49.79.97




